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DDaagg  11,,  vvrriijjddaagg  2200  sseepptteemmbbeerr  22000022    
  
  
 
Nadat al mijn collega’s al op vakantie zijn geweest was het eindelijk zover. 
Op vrijdag 20 september omstreeks 11.30 uur vertrokken wij met de “Annie Romein” van de KLM naar Nairobi. 
Na een voortreffelijke vlucht landde het vliegtuig op de geplande tijd 20.20 uur (plaatselijke tijd). 
Het grappige is dat je op dat moment nog niet weet wie je reisgenoten zijn. 
We werden op het vliegveld opgehaald door onze reisleidster Mascha Engel. 
De bus waarmee we de trip door Kenia/Tanzania zouden gaan maken stond al klaar. 
Ook maakten we kennis met de chauffeur voor de komende drie weken Iton en de crew Brighton en Victor.Dan 
zie je ook pas wie je reisgenoten zijn. 
Na een korte rit werden we afgezet in het Silver Spring Hotel in Nairobi.    
We hadden een kwartiertje de tijd om de koffers boven te zetten om daarna bij een welkomstdrankje jezelf voor te 
stellen en het een en ander van Mascha te horen. 

Ook werd er gevraagd wie voor de komende drie weken 
de fooienpot wilde beheren waar iedereen  3000 
KShilling in moest storten en wie de drankenpot waar 
2000 K shilling in gestort moest worden.Mark nam de 
drankenpot en ik de fooienpot. 

Ik verkeer in een gemêleerd gezelschap. Rond de klok van 12 uur had 
iedereen het wel gehad. We gingen terug naar de kamer om de eerste nacht 
van de vakantie door te brengen. De spits van een hopelijk spannende en 
interessante reis is eraf. 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PPiieett  

Nairobi, Een stad met moderne gebouwen, maar schijn bedriegt. Nairobi is de stad van de zwerfjongeren en van de 
krottenwijken. Het heeft de treurnis van een mooie voorgevel en veel ellende in de achtertuin. Op het eerste gezicht 
doet de stad tamelijk modern aan. Veel mensen gaan Europees gekleed, en in de restaurants zitten niet alleen wazungu 
(blanken/westerlingen) maar ook Keniaanse families. Veel vrouwen hebben goede functies.Voordat de spoorlijn van 
Mombassa naar Nairobi werd aangelegd, was Nairobi een klein dorp in een moerassig gebied (Nairobi betekent dan ook 
slechte lucht, vanwege de malariamuggen). In 1899 bereikte de spoorlijn Nairobi. Op 6 juni 1900 sprong op het station 
van Kima een leeuw in de treincoupé en doodde de Engelsman Charles Henry Ryall. Een zekere heer Costello nam wraak op 
de hongerige leeuw en schoot hem 2 dagen later dood. De 5 gekromde nagels van deze leeuw zijn te bezichtigen in het 
Railway Museum in Nairobi.Sedert 1905 is Nairobi de hoofdstad van Kenia met een geschat aantal inwoners van 1,5 
miljoen. Voor de meeste reizigers is Nairobi vooral het startpunt voor een safari. 

  
  
                    
DDaagg  22,,  zzaatteerrddaagg  2211  sseepptteemmbbeerr  22000022    
  
 
De eerste dag in Nairobi mochten wij uitslapen. Maar we zijn ruim voor de wake-up call die voor negen uur was 
besteld wakker. En omdat het gezamenlijke ontbijt (de eerste in een lange reeks) pas om kwart voor tien was 
hebben we wat gefilmd op het verkeersplein van het hotel. De matatu’s die bijna door de vering heen zakten zo 
volgeladen waren ze reden af en aan.Het ontbijt was behoorlijk uitgebreid, compleet met omeletten en vers fruit. 
Na nog wat fruit gekocht te hebben bij een van de kraampjes in de buurt van het hotel vertrokken we tenslotte om 
11 uur uit Nairobi. Voor de lunch werd gestopt bij een Safari shop die heel handig de toiletten achterin de shop 
geplaatst hadden zodat je eerst heel de zaak door moest lopen om ze te bereiken.Iedereen die dat dan deed had 
ineens een persoonlijke verkoper ter beschikking die heel goed in de gaten hield waar je belangstelling naar uit 
ging en dan voor een “hele goede prijs” je beste vriend was.Ondertussen waren Brighton en Victor een heerlijke 
lunch aan het bereiden die gretig aftrek vond bij iedereen. 
Omdat er een omweg moest worden gemaakt kwamen we niet op tijd aan op de camping Mountain Rock Lodge 
zodat er geen tijd meer was voor een uitgebreide wandeling. 
Iton heeft ons voorgedaan hoe we de tenten op moesten zetten wat een makkie bleek te zijn. 
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En nadat we de tenten hadden opgezet was er nog wel tijd over om de zwart witte bisschopsapen en de bavianen 
te bekijken. Op de camping was ook een zwarte ibis te bewonderen. Voor de bavianen werden we door Mascha 
gewaarschuwd. Houd je tent gesloten en bewaar geen etenswaren in de tent, want ze jatten als de raven. 
De camping was voorzien van warme douches. Het water werd verwarmd door een enorme ketel die voor het 
douchehok stond en met hout werd gestookt. 
Onze kokkies hadden voor ons een heerlijke maaltijd bereid dat bestond uit rijst met een prutje waarin ook  
“koetje boe” zat. 
Na het eten moest de eerste afwasploeg aan het werk . Je had twee dagen corvee dat bestond uit de afwas en 
het opruimen van de borden bestek en bekers.  
’s-Avonds trad er ook nog een dansgroepje op dat op o.a. de melodie “Sari Marijs” wat pasjes deed. Het deed niet 
echt Afrikaans aan. Ook kwamen er achtereenvolgens een olifant, gorilla en struisvogel te voorschijn die de 
mensen aan het dansen wilde hebben. Dat lukte aardig. Lilian werd “geschaakt”door een gorilla en Duco werd 
door een gezette Keniaanse tot dansen gedwongen. Er werd zelfs een polonaise gedaan. 
Om twaalf uur lagen we tenslotte op een oor waar je echter met je andere oor zoveel dierengeluiden hoorde dat 
het moeilijk was om in slaap te komen. 

  
  
RRiiaa  
                    
MATATU'S. 

 
De kleine busjes in Kenia heten matatu, in Tanzania daladala. Meestal bonkt er 
housemuziek uit de speakers. Een matatu is niet alleen een vervoermiddel, nee! Een 
matatu is heilig. De eigenaar is King of the Road. De matatu is zijn statussymbool, 
zijn leven of zijn dood.. Passagiers hebben niets te vertellen in een matatu, zij 
worden vervoerd en moeten even lijden. (Onze ervaring is een maximum van 29 
personen). Een luxer alternatief zijn de peugeot-taxi's. Ze zijn iets duurder en 
worden minder volgepropt,) maar rijden evengoed met duizelingwekkende vaart over 
de heuvels. 

  
  
  
DDaagg  33,,  zzoonnddaagg  2222  sseepptteemmbbeerr  22000022    
  
  
Na heerlijk te hebben uitgeslapen (tot 6.30) en een heerlijk ontbijt vertrokken we naar Buffalo Springs Lodge.  
In de hitte snel onze tenten opgezet, dit ging al redelijk snel. Een enkele sportieveling nam een snelle duik en om 
15.00 uur vertrokken we voor een game drive. 
Samburu National Park overtrof onze stoutste verwachtingen. Al snel hadden we een jakhals, antilopen en 
giraffes gezien. Omdat het gerucht ging dat er in Buffalo Park meer wild zou zitten, gingen we daarheen. 
Om onduidelijke reden mochten we er niet in.*)       
Teleurgesteld terug naar Samburu. En niet tevergeefs. We zagen een luipaard, twee leeuwen, een grote groep 
buffels en ook een waterbok. Ongelooflijk en dat op een dag. Behalve voornoemde dieren waren er ook nog een 
buizerd, dik-diks en knobbel zwijnen. Kortom eigenlijk te veel om op te noemen. Erg tevreden gingen we terug 
naar de Lodge. 
De avondmaaltijd, een pasta, smaakte weer voortreffelijk. Een aantal van ons zijn toen nog naar het restaurant 
gelopen waar een grote krokodil lag te showen. 
Kortom een prima dag. Vroeg naar bed want de wekker loopt om 5.30 uur weer af. 

RRoonnnniiee  
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*)De entree kosten voor het Samburu Park waren inclusief de kosten voor het Buffalo Park. Bij de ingang van het Buffalo 
Park moest Iton (onze chauffeur) echter weer betalen. Dit weigerde hij. Toen hij weer weg wilde rijden mocht hij toch 
naar binnen. Waarschijnlijk omdat hij de “cultuur” wel kende heeft hij dit niet gedaan omdat hij vermoedde dat hij bij de 
uitgang wel weer verplicht zou worden alsnog te betalen. Dat zou hij dan uit zijn eigen zak  moeten bekostigen    
 

DDaagg  44,,  mmaaaannddaagg  2233  sseepptteemmbbeerr  22000022  
  
  
Opgestaan om 5.30 uur en op naar Nakuru in plaats van Maralal (negatief reisadvies)*) De reis verliep niet zo 
voorspoedig. Onderweg een klapband en een aanrijding met een busje. Dit op een afstand van 70 km. Onderweg 
hebben we een bezoek gebracht aan een waterval. Daar konden de liefhebbers nog wat klauteren en klimmen. 
We waren om + 17.00 uur op de plaats van bestemming. Het weer onderweg was goed. De douches in Nakuru 
steen en steenkoud. Gelukkig is het eten heel goed. 
  
  

RRooookk              
*) Informatie (29/10) bij Djoser leverde niet veel op. Renske Steenhuizen was net 3 weken op vakantie. Niemand op het 
kantoor wist de ware toedracht. Ze wisten alleen dat op de weg naar Maralal  zich onregelmatigheden hadden voorgedaan 
waardoor een onveilige situatie was ontstaan. Of dat nu een overval, een poging tot beroving of een heel slechte weg was 
konden ze mij niet vertellen. Het blijft dus gissen.  

  
  
DDaagg  55,,  ddiinnssddaagg  2244  sseepptteemmbbeerr  22000022  
  
  
  
De wake-call was vandaag om 6.00 uur. Een half uur uitslapen dus. 
Na een schamele maaltijd van brood, koffie, thee en cornflakes 
vertrokken we om ongeveer 7.00 uur naar de kleine ingang van 
Nakuru-Lake Nationaal Park. Na een hobbelige weg van + 15 min. 
kwamen we hier aan, maar we mochten niet via deze ingang naar 
binnen. Omdraaien en + 45 min. rijden naar de hoofdingang. Daar 
aangekomen moesten we een tijdje wachten terwijl Mascha een 
entreeticket kocht. Ondertussen waren een aantal meerkataapjes  
(met blauwe ballen) achter op onze truck de vuilniszak aan het 
leeghalen. De opzichter vroeg ons om de apen niet te voeren. We 
konden haar echter snel duidelijk maken dat ze aan het stelen 
waren, waarop we de vuilniszak weg moesten gooien. 
Mooie foto’s gemaakt, waarna we naar binnen mochten. Ondertussen was het tegen 8.30 uur. Via een bosje, 
waar buffels zaten, kwamen we bij het meer uit. Vanuit de verte zag je al een roze gloed van de flamingo’s die de 
rand van het meer bedekten. We stopten op zo’n 100 meter van het meer. Hier mochten we uit de truck om 

massa’s pelikanen te fotograferen. Dit was ongelooflijk mooi. Zo veel vogels bij elkaar 
en af en toe vloog er een groepje op. De volgende stop maakten we bij de flamingo’s. 
Ook hier mochten we de auto uit. Te voet werd geprobeerd om zo dicht mogelijk  bij 
deze schitterende roze vogels op hoge stelten te komen. Maar hoe dichter we bij ze 
kwamen des te verder liepen ze het meer in. Als ze nu wilde opvliegen dan waren we 
ook tevreden, maar helaas…..Volgens Michiel waren het er ongeveer 2 miljoen (1/3 van 
de wereldpopulatie) Hierna gingen we van het meer af. Tussen de bomen zagen we een 
aantal bavianen en drukten op de stopknop. Toen we stilstonden bleek dat het geen 
aantal maar een hele groep bavianen waren, inclusief kleintjes die op de rug van de 
ouderen zaten. 
 Na een heleboel foto’s van deze op mensen lijkende wezens gemaakt te hebben ging 
de reis weer verder. Toen we op 
een open vlakte uitkwamen zagen 
we in de verte 3 neushoorns.  Het 

is al zeldzaam als we er 1 zien, laat staan 3 tegelijk. Toen 
iedereen naar deze drie prachtige dieren aan de rechterzijde 
van de bus aan het kijken was, zagen een aantal van ons 
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aan de linkerzijde nog drie neushoorns. Dit kon echt niet, maar toch is het zo. Iton manoeuvreerde de bus naar de 
neushoorns aan de linkerzijde omdat deze het dichtst bij de weg waren. Ze lierpen heel langzaam op ons af en 
staken op zo’n 25 meter voor ons de weg over. Na 1 rolletje van 36 opnamen vol geschoten te hebben reden we 
weer verder. In de bus gonsde het gelukskreten. De weg draaide naar rechts en wat schetste onze verbazing: die 
andere 3 neushoorns staken nu ook op zo’n 25 meter voor ons de weg over. Nu zagen we dat 1 ervan nog een 
kleintje was. 
Dit keer maar een ½ rolletje vol schieten en op naar de picknick plaats. Deze lag op het hoogste punt rond het 
meer met uitzicht op het meer. Waanzinnig uitzicht op dit roze omlijste blauwe meer. De lunch bestond uit 
worstjes, bonen, eieren (gebakken) en ananas. Heerlijk!!! Na het eten (of ervoor) zagen we op de klippen nog een 
klip-das (hoe kan het anders) Nu hebben we alles gezien..toch. Nee dus, want op weg naar de uitgang zagen we 
nog op + 30 meter afstand een prachtig poserende giraffe. 
Weer tig foto’s maken en dan nu op weg naar het stadje Nakuru, waar we twee 
uur de tijd kregen om de lokale bevolking te verrijken. Dit was voor het eerst dat 
ik het echt niet meer leuk vond hoe de bevolking probeerde hun prullaria aan je 
op te dringen. Ze bleven tot vervelens toe echt zeuren of je toch niet wat wilde 
kopen. Nadat we 2 uur ontwijkende bewegingen hadden gemaakt kregen we in 
de bus een heerlijk hapje samosa te eten van Marcha. Het smaakte naar 
loempia, maar dan anders. Voordat we terug naar het kamp reden moesten we 
eerst nog de drankvoorraad aanvullen. Met z’n vieren allemaal een lege krat en 
naar de supermarkt. Voordat we duidelijk hadden gemaakt dat we drie kratten 
fris en 1 krat bier nodig hadden waren we een half uur verder. Toen nog een blok 
ijs en naar de kassa. Gelukkig had de manager in de gaten dat we  “haast” 

hadden en hij bezorgde ons 
voorrang bij de kassa. We 
hoefden de vele kratten niet 
terug naar de bus te sjouwen, 
maar een “hulpje” was (voor een 
fooitje) bereid om de kratten op 
een karretje naar de bus te 
brengen. Toen we alles ingeladen hadden begon het zachtjes te 
regenen en gingen we terug naar het kamp. 
Hier aangekomen was het droog. Iedereen douchen, een pilsje en 
even wachten op een ongetwijfeld weer heel lekkere maaltijd van 
Victor en Brighton. Tijdens de maaltijd zag ik regelmatig mensen 

naar de zolen van hun schoenen kijken. Waarom doen ze dat dacht ik. Toen ik een hap van mijn biefstuk had 
genomen begreep ik het… Verder bestond de maaltijd uit gekookte aardappels en een wortel-koolsalade. Koffie 
en thee na en dan voldaan de slaapzak in. 
  

  
FFrraannkk  
  
Lake Nakuru National Park een ondiepe sodameer wordt door miljoenen dwergflamingo's bevolkt. Tijdens droogte is de 
oever stralend wit uitgeslagen.  Lake Nakuru is onlangs uitgebreid met een neushoorn reservaat. Daarom is besloten het 
park af te sluiten met een hek om stropers buiten het park te houden en niet om het wild er van te weerhouden het park 
te verlaten. In 1987 waren nog maar twee zwarte neushoorns als gevolg van de stroperij.Door een reservaat te creëren in 
Lake Nakuru en een kudde van Laikipia over te brengen is de K.W.S. erin geslaagd het bestaan van de rhino te stabiliseren 
met meer dan 25 neushoorns. Hierdoor is de kans erg groot deze dieren te kunnen bewonderen. Er bevinden zich ook   
Rothschild's  giraffen, uit veiligheidsredenen getransporteerd uit western Kenia. Waterbokken zijn hier in beide soorten 
te vinden. Bij goed geluk kunt u leeuwen en cheeta’s zien .Game viewing is relatief makkelijk: buffels, luipaarden, leeuwen, 
Rothschild's  Giraffe, White en Black Colobus apen zijn rijkelijk te vinden. Eland, steenbok, impala, Chandler's Reedbuck 
en dik dik, terwijl rock hyrax en klipspringer de rotsen en kliffen bezetten. 

DDaagg  66,,  wwooeennssddaagg  2255  sseepptteemmbbeerr  22000022  
  
  
  
Om nog eens terug te komen op dag 5 het volgende. De meesten doken moe en voldaan de slaapzak in. Een 
aantal bezochten nog even de bar of gingen poolen met Brighton. Na een aantal inspannende uurtjes poolen ging 
het licht om ½ 12 uit. Dag 5 was nu echt voorbij. 



                                                                                         Reis Kenia - Tanzania 20 september  - 11 oktober 2002 
 

 
   
  6 

 

De zon deed ons allen uit een koude en vochtige nacht ontwaken. Mascha had ons uitslapen beloofd: 9.30 uur 
vertrek was de planning. De zon had een hogere intensiteit, zodat we om 9.15 uur allemaal gewassen, gedoucht 
en gegeten klaar stonden voor vertrek. De lunch was ook al ingepakt. Daar had de crew niet op gerekend. Dus 
alsnog om ½ 10 vertrek. De temperatuur liep allengs op naarmate we Lake Baringo, onze dagbestemming 
naderden. Onderweg was een verandering van het landschap duidelijk merkbaar.  
De groene velden maakten plaats voor dorre landschappen: bladloze struiken en enkele bomen. Opvallend waren 
de plantages met orgaves, de grondslag voor o.a. sisaltouw. ( In Mexico maken ze er ook tequila en mezcal  van). 
Een incidentele “noodstop”voor overstekend vee maakte tevens deel uit van de 2-uur durende trip naar Lake 
Baringo. Honing is een belangrijk streek product, getuige de honingkraampjes langs de kant van de weg. 
 De ”bijenkorven”vallen op vanwege hun vorm: kokers van 1 tot 1 ½ meter lengte en een doorsnede van + 30 cm., 
gemaakt van metaal of hout.  
Iets na ½  12  reden we de campsite op:  bloody hot. Snel de tenten opzetten en een duik in het zwembad? Wat 
een luxe. Lekker uitblazen en afkoelen. Het toilet op de campsite is een belevenis. De” longdrop”. Plat vertaald: 
een gat in de grond (maar net een mooie ombouw en bril er omheen gebouwd) 
¼ na vier op pad voor een wandeling door de Western Cliff (een onderdeel van de Rift Valley  o.l.v., hoe kan het 
ook anders, Cliff William, een sympathieke jonge vent met veel kennis van de streek. Ondanks dat het einde van 
de dag naderde, brandde de zon nog flink. Dit, in combinatie met opkomende trek, een flinke fysieke inspanning 
op het geaccidenteerde terrein, maakte het een stevige wandeling. Wel absoluut de moeite waard, mede door de 
interessante uitleg van Cliff William. Maar ook de typische Keniaanse of Afrikaanse woonvormen en de 
Keniaanse kinderen leverden leuke beelden op.  
Het geheel werd gecompleteerd met een regenboog! 
In de schemer voltooiden we de tocht. Snel nog even water inslaan; het gaat onder deze weersomstandigheden 
erg hard met de H2O-voorraad. In het donker liepen we de campsite op.  
De crew had de maaltijd al bereid: tomatensoep vooraf, Zuid Afrikaanse pap met kip als hoofdgerecht en 
koffie/thee na. Wachtend op het “aan tafel gaan” kregen we nog een kort regenbuitje op ons dak. 
 De bus was de uitkomst als schuilplaats: een koel biertje vergoedde veel.  
Het loopt nu tegen ½ 11. Ruim de helft zit aan de bar nog wat na te praten, elkaar beter te leren kennen. Naast 
mij zit er eentje achter z’n oogleden te evalueren, terwijl er nog 3 staan te darten. 
Wat zal dag 7 ons allemaal brengen? 

  
  
MMaarrcc  
  
  
Lake Baringo ligt het meest noordelijk van Rift Valley Lakes en is een van de zoetwatermeren in  Great Rift Valley in 
Kenia. Het ontbreekt dit meer aan de duizenden flamingo's die de meren van  Lake Bogoria en Lake Nakuru sieren, maar 
dit meer is bekend om zijn zeer gevarieerd vogelleven in en rondom het meer in de acaciastruiken die aan het water 
grenzen.Meer dan 470 soorten zijn hier geregistreerd en wordt beschouwd als het observatie centrum van Kenia. . 
Daarnaast zijn er in het meer kuddes nijlpaarden en krokodillen te vinden 

RIFT VALLEY. De oostelijke Rift Valley begint bij de Rode zee, loopt dwars door Kenia en Tanzania en eindigt in 
Zimbabwe. Het verloop van de Rift Valley is te zien aan de meren: de oostelijke tak komt bij Lake Turkana Kenia binnen 
en loopt via de vogelrijke meren Nakuru, Baringo, Naivasha, Elmenteita en Bogoria naar de Tanziaanse zoutmeren Natron 
en Easy (spreek uit: 'eeejassie') en eindigt in Lake Nyasa. De westelijke tak van de Rift Valley loopt in Uganda langs de 
typische langgerekt meren Albert, Edward en George. In een flauwe bocht doorsnijdt hij Tanzania en loopt hij via Lake 
Tanganyika en Lake Rukwa naar Lake Nyasam waar de oostelijke en westelijke tak samenkomen. Aan weerszijden van de 
Rift Valley reizen bergen op, die ontstaan zijn door de vulkanische activiteiten die gepaard gaan met aardverzakkingen. 
De enige nog werkende vulkaan is de berg Ol Doinyo Lengai (Masaai naam voor Berg van God) in Noord-Tanzania. 

DDaagg  77,,  ddoonnddeerrddaagg  2266  sseepptteemmbbeerr  22000022  

  
Om 8.00 uur zou het ontbijt klaarstaan, zodat we konden uitslapen, maar al ruim voor die tijd was iedereen 
wakker. We werden namelijk gewekt door het geloei van de koeien en nijlpaarden om de tent en het gekwetter 
van vogels. Na het ontbijt liepen we om 9.00 uur richting de rand van het meer, waar we in drie motorbootjes het 
meer opgingen. Als eerste gingen we op zoek naar krokodillen.  Volgens onze gids leven er in het Baringo meer 
zo’n 500 krokodillen. We spotten een aantal krokodillen om ons heen en een grote werd door de gidsen naar de 
wal gedreven zodat we alles goed op de foto vast konden leggen. Na de krokodillen gingen we op hippo-jacht. 
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We zagen er een aantal en vooral de papa was erg indrukwekkend. Hij vond ons echter niet zo aardig en viel ons 
bootje bijna aan.  
Daarna doken een aantal visarenden vlak naast ons bootje het water in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze kwamen af op vissen die de gids in het water gooide. Voor de meesten leverde dit een prachtig video filmpje 
op. Voor een was het echter een grote teleurstelling, omdat het filmen niet helemaal lukte zoals gewenst. 
Toen we terugkwamen op de camping stond de lunch alweer klaar. Het weer was heerlijk maar wel wat warm, 
dus na de lunch doken we het zwembad in en hielden een vrolijk water-stuiterballen-gevecht.  
Om 15.00 uur vertrokken we met een busje richting Lake Bogoria. 
 In het park zagen we een aantal koedoes, dik-diks, flamingo’s, struisvogels, impala’s, klipdas, maraboes, 
wrattenzwijntjes en een schildpad. We bezochten de geysers (warm water bronnen) en onze gids kookte in 5 
minuten een zak eitjes. Op de weg terug wilde de bus niet starten. Na hem aangeduwd te hebben kwam hij weer 
op gang, maar hierdoor misten we wel de zonsondergang.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Om 19.15 uur waren we weer op de camping. We aten aardappelpuree, varkenslapjes en een groente-prutje en 
overheerlijke karamel pudding toe (2x opgeschept). 
Na het diner gingen we naar het hotel naast de camping waar we een prachtig uitzicht hadden op 2 nijlpaarden 
die het gras aan het maaien waren. We namen nog een biertje en gingen rond middernacht ons tentje in. 

  
EEsstteerr  
  
DDaagg  88,,  vvrriijjddaagg  2277  sseepptteemmbbeerr  22000022  
  
  
Om half zes werden we gewekt. We zagen een mooie zonsopgang. Tijdens het opruimen van de tentjes zagen 
we onze eerste “kill ”. Een bruine schorpioen werd gevangen door een Weaver en met huid en haar opgegeten. 
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Tijdens het ontbijt ontstond er een discussie of het wel de moeite 
was om zo een lange reis af te leggen met die hitte en die 
slechte wegen. De rit zou gaan naar “Lake Turkana”.  
Uiteindelijk werd unaniem besloten om niet te gaan. Allereerst 
gingen we op weg naar  “Eldoret”. Daar gingen we naar de 
supermarkt en werd er een nieuwe voorraad drank ingeslagen. 
Ook kon er in de redelijk grote stad worden ge-internet. Na 
lekker te hebben geluncht gingen we op weg naar  
Kakamega Rain Forest. 
Daar aangekomen werden de tentjes snel opgezet. 
Snel daarna werden er 2 groepen gemaakt voor een tocht door 
de ”forest”. De gids vertelde ons wat over de bomen en het bos. 
We zagen wat apen en gingen vervolgens terug naar de tenten. 
Er was geen bar aanwezig, dus namen we wat uit onze drankvoorraad. (Wodka + cola en een soort after-eight 
drank). Ook werden er waxine lichtjes aangestoken en wat zakken chips open getrokken. Om + 20.00 uur was het 
avondeten klaar. Rijst met groente en vlees en als toetje een fruit mix. Nu zitten we gezellig rond de waxine 
lichtjes (kampvuur lukte niet helemaal, hout was te nat) nog wat te kletsen. Morgen gaan we op weg naar Lake 
Victoria.  

  
TToonn  
  
  
DDaagg  99,,  zzaatteerrddaagg  2288  sseepptteemmbbeerr  22000022  
  
Om half 6 vanmorgen stond Mascha aan ons bed om ons wakker te maken voor een wandeling door het 
regenwoud, om vanaf een vieuw point naar de zonsopgang te kijken. Om 6 uur gingen we weg nadat we wat 
koekjes hadden gegeten. Even na half 7 kwam de zon op en iedereen kon foto’s maken. Na een half uurtje liepen 
we weer verder en de gids vertelde nog het een en ander over het woud. Toen we terug kwamen, hebben we met 
z’n allen ontbeten en rustig de spullen ingeruimd. Het had ’s-nachts nog geregend dus de tenten moesten nog 
wat drogen. Om 9 uur vertrokken we op weg naar Kisumu.  Het was een redelijk koele reistijd want rond half 12 
waren we er. We hadden 45 minuten de tijd om even naar de bank te gaan en het marktje te bezoeken. Toen we 
terug kwamen bij de bus werden we belaagd door straatkinderen. Snel reden we weg op weg naar de camping 
aan Lake Victoria. Het weer was prachtig en we gingen snel de tenten opzetten om daarna te lunchen. We 
hebben eerst nog een “tenten dans”gehouden, omdat het bleek dat we de tent vlak naast de plaatselijke “disco” 
hadden gezet. Om 2 uur gingen een aantal weer terug naar het stadje. Wij vonden het iets te warm en bleven dus 
op de camping. Een aantal wilde ook nog wassen. Nadat de was gedaan was, wilden we lekker in de bar aan het 
meer in het zonnetje gaan zitten. Helaas hingen er dikke onweerswolken boven het meer. We hebben eerst de 
spullen in de tent veilig neergezet en toen snel naar de bar gerend omdat het al begon te regenen. Binnen 5 
minuten barste het los. Gelukkig bleef het in de bar droog en hebben we lekker een drankje gedronken. Na 
ongeveer 45 minuten werd het weer droger en gingen we de schade bekijken. Het viel gelukkig mee, alleen aan 
de randjes was het een beetje nat. Gauw weer terug naar de bar om nog wat te drinken en te poolen. Om half 8 
stond het diner weer klaar. We aten gekookte/gebakken aardappels, een lendelapachtig stukje vlees met salade. 
Het smaakte weer prima. Tijdens het eten bleek dat Frans en Ronnie  iets minder gelukkig waren dan wij en dat 
hun hele tent blank stond. Gelukkig was er nog een lodge vrij, waar ze terecht konden. 
Na het eten barstte er een discussie los over “groepsvorming binnen de groep”. Een aantal mensen gaven hun  
mening waaruit bleek, dat  waar de een groepsvorming zag en dit als negatief  ervaarde , een ander dit  niet   
bezwaarlijk vond . Na hier uitvoerig over gesproken te hebben klaarde de lucht voor de meesten weer op. Daarna 
zijn de laatste tentjes naar een iets drogere plek gebracht. De corveeploeg begon met afwassen en de rest ging 
naar de bar waar we met z’n allen nog een beetje hebben gedronken. Rond een uurtje of 12 gingen we naar de 
tentjes omdat we de volgende dag om 6 uur op moesten. 
 

AAnnnneelloouuss  
DDaagg  1100,,  zzoonnddaagg  2299  sseepptteemmbbeerr  22000022  
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Het was weer lekker vroeg vandaag. Rond 5.30 uur kwam Mascha ons weer wekken. Het zou een lange dag 
worden. Om 7.30 uur zijn we vertrokken naar Speke Bay Lodge in Tanzania. Na een ritje van ongeveer 5 uur was 
de lunch daar. Vlak voor de lunch hebben we nog een grote wisseltruc gezien. Aangezien we in de verwachting 
waren dat dit de enige mogelijkheid was tot wisselen van geld, had iedereen al zijn geld ingeleverd om te 
wisselen. Op de grens kwam er een ventje in de bus met een groot pak Tanzaniaanse shillingen om te wisselen. 
Later bleek helaas dat we verkeerde wisselkoersen hadden en dat we ±  400 dollar verloren hadden.De lunch 
was zoals altijd heerlijk. We stonden op een vlakte naast de weg waar op het eerste gezicht niets was.  We 
stonden nog geen 5 minuten en het was bezaaid met kinderen.  
Na de lunch nog fijn een potje gevoetbald. Was leuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na nog wat uurtjes in de bus te zitten kwamen we aan op locatie Speke Bay Lodge. Dit is een campsite die van 
een Nederlandse eigenaar is. Dit is ook aan alles te zien. De douches en wc zijn perfect. Zo schoon is het 
nergens. Zoals de groep al vaker heeft ervaren maken wij alles extreem mee.  Namelijk een vliegenplaag, en niet 
zomaar. De vliegjes zijn te vergelijken met muggen maar steken niet. Gooi er ongeveer een paar miljard bij elkaar 
en je hebt de ellende. Het waren er zoveel dat er continu een gezoem klonk. Als je ’s-avonds  een lampje 
aanzette had je gelijk een zwerm vliegen om je heen. Bij de douches waren zoveel vliegen dat ze een laag van 10 
cm weg moesten halen. ’s-Avonds nog even met z’n allen een biertje gepakt en daarna naar bed. 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
MMiillaann  
  
DDaagg  1111,,  mmaaaannddaagg  3300  sseepptteemmbbeerr  22000022  
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Vanochtend konden we heerlijk uitslapen! Kon, want de 
meesten stonden om 6 uur alweer bij de douches. 
Blijkbaar raken we gewend aan deze “uitslaapvakantie”. 
Was wel erg relaxed want de 1e activiteit was pas om 
9.30 uur. Bijzonder om te zien dat er vanochtend niet 
ramen maar muren gelapt werden. Dit om ze te ontdoen 
van alle vliegen. Een heel karwei, maar vele handen 
maken ligt werk en aan handen geen tekort  in Tanzania 
vanwege de lage salariskosten. Ook het grindpad werd 
dus weggeschrapt, de steentjes werden opgepoetst en 
teruggelegd zodat wij weer konden genieten van een 
schoon grindpad. Zo zien we dat graag. 
Michiel en Elisabeth en ook Marc en Daniëlle hebben 
een romantische avond en nacht doorgebracht in een 
echte klassieke Safaritent. Oude tijden herleven. Al met 

al een bijzondere avond, rustige nacht en relaxed ochtend. Om 9.30 uur gingen we bootje varen. We voeren in 
klassieke Tanzaniaanse vissersscheepjes met als bemanning drie kranige zee vissersmannen met dikke 
spierballen.  Zij roeiden ons naar hun idyllisch gelegen dorpje waar de bevolking ons warm onthaalde zolang 
camera’s en fototoestellen in de tas bleven. 
Ronnie bleek tijdens onze boottocht erg bedreven met een hoosblik. Gelukkig maar want het bootje was zo lek 
als een mandje. 

( lekke tenten, lekke boten, waar moet dat heen met ons?) 
 
Dit zou slecht af kunnen lopen want we zijn door Mascha gewaarschuwd voor het water in het Victoriameer. Er zit 
namelijk de Bilharzia worm in.  
Het bezoek aan het vissersdorp was erg de moeite waard vond ik. In vogelvlucht: 
Handen schudden, vismarkt bekeken, sardientjes drogen en roken, veel winkeltjes gezien, aan elke hand een 
vrolijk Tanzaniaans kindje, zang en dans, vissers stoned van hun lokaal verbouwde tabak (nog beter dan onze 
eigen verbouwde Nederwiet zo werd mij verzekerd), modder scheppen en bakstenen bakken, rijst en katoen 
verbouwen, grote Maraboes (o.i.d) als speciale bevolkingsgroep in het dorp en rieten daken bouwen. 
Al met al veel zaken waar wij Westerlingen veel van kunnen leren. Erg de moeite waard allemaal. Na ± 1 uur 
afscheid genomen van deze vriendelijke  mensen en weer in ons bootje gestapt. Onder luid gezang werden we 
door de vissersmannen teruggeroeid naar Speke Bay Lodge.  
 
Het liedje ging als volgt (Met speciale dank aan Elisabeth) 
Bupilipili baba 
Kanela ya matondo 
Ref.: Kula nayo kwinama 
 
“We are praying to our gods to travel in peace. To finish our journey safely!”Mooi he!! 
Na een veilige overtocht heerlijk geluncht: pasta salade!  Jummie jummie. Onze buikjes rondgegeten. Die middag 
kon men nog gaan fietsen. Voor diegenen die daar geen zin in hadden: lekker lezen, drinken, spelletjes doen op 
de Veranda (met uitzicht op het Victoria meer). Genieten volop dus. Vakantie!! 
Ook de fietsers hebben een perfecte middag. Tochtje was een groot succes. Met z’n zessen lekker toeren door 
het Afrikaans landschap. Dit alles onder leiding van Jan de eigenaar van Speke Bay Lodge. Drie lekke banden. 
Dorpjes die bezocht werden waren erg mooi afgezien van een paar mannelijke locals die dronken/stoned waren 
van de thuis gebrouwen Gin. Gevaarlijk spul aldus Jan. Ook nog een ziekenhuisje bezocht. Erg bijzonder volgens 
de fietsers. Volgens Jan een Afrikaanse E.R. compleet met nu en dan een dronken arts. De O.K. binnenlopen 
tijdens een operatie schijnt geen probleem te zijn. Gaan we in Nederland ook eens proberen. *1) 
Op het terras constateerden we tevreden dat er nog geen nieuwe zwerm vliegen gearriveerd is. Plotsklaps hoort 
Ester gezoem in haar gevoelige vrouwen oor. 
In paniek rennen we naar buiten                 NEE! 
Complete wolken muggen vallen ons weer aan!!! Noodgedwongen sluiten wij ons op in de bijna mugvrije bar waar 
lampen staan te roken van de muggenlijken. Met de reuk van de verschroeide muggen ploppen we nog een 
biertje open. Enige uren later vallen moe maar voldaan in slaap in onze tent. Het einde van weer een zinderende 
dag in mooi Afrika. 
Kan het nog beter? Morgen de Serengeti. Het kan dus nog beter! We hebben er zin in. 

RRooeellooff  

 

Bilharzia is een infectie die wordt veroorzaakt door een zoetwaterworm. Wereldwijd zijn meer dan 200 miljoen mensen 
geïnfecteerd. De ziekte ontstaat doordat wormlarfjes via de huid het lichaam binnendringen. De wormlarfjes banen zich 
vervolgens een weg naar de bloedvaten van de darmen en blaas, waar ze volgroeien en waar ze nieuwe eitjes leggen die 
het lichaam dan verlaten. De infectie kan gepaard gaan met hevige koorts en/of ontstekingen van de darmwand. Er 
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bestaat geen vaccin tegen Bilharzia. U kunt de ziekte voorkomen door geen pootje te baden of te zwemmen in gebieden 
waar Bilharzia voorkomt. Er bestaat een effectieve behandeling.  

*1) In het ziekenhuis bleek een echo apparaat te staan voor gynaecologische doeleinden, een apparaat om bloedbeelden te 
bepalen en een computer. Deze apparaten hadden zij gekregen van een of andere instantie maar waren zelf niet in staat 
om ze aan de praat te krijgen. De  “fietsers” lieten weten dat er in de groep een aantal mensen waren die hiervan 
verstand hadden en misschien in staat waren deze apparaten wel aan de praat te krijgen en de nodige informatie te 
verstrekken betreffende de bediening. 
Om 19.00 uur kwam de geneesheer directeur himself met de apparaten naar de camping. Leny en Ronnie hebben het echo 
apparaat inderdaad kunnen opstarten en schriftelijke instructies meegegeven als handleiding. Frank heeft een en ander 
uitgelegd over de werking van het bloedbeelden apparaat en ook de nodige instructies achtergelaten. Ria kreeg de PC niet 
aan de praat. De netspanningsdraad was door de mensen zelf verlengd op een zodanige manier dat er kortsluiting moest 
zijn ontstaan waardoor het moederbord was opgeblazen. Dit alles speelde zich af in het kantoortje van Jan waar het zo 
godvergeten heet was dat je binnen een half uur een natte rug had. Zo warm hadden de dames het in Afrika nog niet 
gehad.   
  

  
  
DDaagg  1122,,  ddiinnssddaagg  11  ookkttoobbeerr    22000022  
  
  
  
Vanmorgen konden we uitslapen! We zouden nl rond 10.00 uur brunchen, want eenmaal in het Serengeti Park 
zouden we niet lunchen. Erg lekker dus, dat langer blijven liggen, relaxed en lekker(!) kunnen douchen en je 
tentspullen wat kunnen opruimen. Ten 11.00/11.30 uur reden we weg bij Speke Bay Lodge en binnen een uur 
waren we al in het Serengeti Park. Vol verwachting . . . Wat een uitgestrekt gebied, prachtig! Zebra’s en giraffen 
waren er in overvloed! Voor het eerst ook gnoe’s gezien (Volgens Michiel lelijke beesten). Vrij snel zagen we een 
olifant. Meneer of mevrouw(?) stond pal voor onze neus in wat water/modder te kliederen. Toen we echter voorbij 
wilde rijden kwam hij/zij in actie. Het werd een beetje een kat en muisspel tussen de olifant en de bus. Iton liet af 
en toe bij het langzaam optrekken de motor van de bus flink brullen waardoor de olifant steeds een beetje werd 
teruggedrongen en uiteindelijk  het hazenpad koos. Hij vond de bus blijkbaar toch een maatje te groot hoewel je 
hem duidelijk zag twijfelen. 
Nou, dat was al snel wat actie! “Helaas”volgde er deze middag weinig meer sensatie. We hebben nog een andere 
olifant gespot en bijna 2 luipaarden; verder genoten van de Serengeti. Nu, tegen 17.30 uur zijn we aangekomen 
in Ngiri. 
We hebben onze tentjes opgezet en genieten van een drankje. Iton, Victor en Brighton zijn al bezig met het eten. 
Water is er bijna niet, dus geen gepoedel de komende 2 dagen.De drankvoorraad is ook beperkt, dus een 
avondje doorzakken wordt het ook niet.Misschien wat sensatie van “moeder natuur”? 
Vrij snel na het eten gingen de meesten naar bed. Een paar bleven buiten voor de tent genieten van de heldere 
Afrikaanse nacht. Wat een sterrenhemel !  Algauw zagen we een eerste schim voorbij schieten en nadat we “het” 
in de zaklantaarn/schijnwerpers hadden gezet, bleek het een heuse hyena. Al snel volgden er meer en later 
volgden ook een aantal jakhalzen. Eenmaal op bed hoorden we ze allemaal om de tent heen scharrelen. Het 
gegrom van een leeuw deed de nacht beginnen…Spannend hoor! 
 
 
 

  
  
CChhrriissttiinnaa  

SERENGETI. 

De oppervlakte van dit park liegt er niet om: ruim 14500 km²! Het is gelegen in het noordwesten van Tanzania. In het 
westen loopt het park door tot een paar honderd meter van het Lake Victoria. In het noordwesten grenst de Serengeti 
(wat zoiets betekend als weidse vlakten) aan de Masai Mara (Kenia).In het zuiden aan het Maswa Game Reserve en in het 
oosten aan de Ngorongoro-krater. Deze 4 reservaten vormen samen een aangesloten natuurgebied met een oppervlakte 
van ruim 32.000 km² (ter vergelijking: Nederland is 37.000 km² en België 31.000 km² !!). Het beroemdste fenomeen in 
dit gebied is de massale trek van gnoes en zebra's tussen de Masai Mara en Serengeti, de grootste verplaatsing van 
zoogdieren ter wereld! Vrijwel alle dieren van de Oost-Afrikaanse savanne komen hier voor. 
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 Naast klassiekers als olifant, buffel, giraffe, leeuw, luipaard en hyena leven in de Serengeti ook zeldzame diersoorten 
als Bohor rietbok, de gestreepte hyena, goudzadeljakhals, huzarenaap en franje-aap. Het opvallendste echter zijn de 
enorme aantallen dieren: 1,5 miljoen gnoes, 250.000 Thomson-gazellen en 200.000 zebra's. Het aantal leeuwen lijkt met 
1500 bescheiden, maar de leeuwenpopulatie van Serengeti behoort tot de grootste van Afrika. Door het ontbreken van 
uitgestrekte bossen, is het aantal bladeters echter beperkt. Zo telt het park slechts 800 olifanten, ze houden zich 
overwegend diep in het park op en worden dan ook maar zelden waargenomen. Serengeti dankt zijn bekendheid vooral aan 
de seizoenstrek van de gnoe. In de regentijd (december-april) zijn de dieren overal verspreid over de Serengeti, met de 
grootste aantallen op de eindeloze grasvlakten van het zuidoostelijke deel. In deze tijd worden de jongen geboren. In het 
droge seizoen trekken de gnoes geleidelijk noordwaarts. Het laatste deel van de droge tijd (juli-september) bevinden de 
kudden zich in de Masai Mara. Wanneer de korte regens beginnen (oktober-november) trekken de honderdduizenden 
gnoes massaal weer terug naar de Serengeti. Daarbij moeten ze verschillende rivieren oversteken, waarbij de vaste 
bewoners (krokodillen) zich slechts 2 maal per jaar voeden... Ook zebra's impala's en Thomson-gazellen trekken tussen 
de Serengeti en de Masai Mara op en neer, gevolgd door de jagers van de savanne. 

  
  
  
DDaagg  1133,,  wwooeennssddaagg  22  ookkttoobbeerr    22000022  
 
 
 

Om klokslag half 7 zat iedereen in de bus, weliswaar ongewassen 
maar vol verwachting. Frank was vannacht ziek geworden, maar 
alweer aan de beterende hand. Anderen hadden stoere verhalen 
over nachtelijke hyena’s en hakhalzen rond de tent (echter volgens 
Ton te ver om ze te kunnen filmen) Nu was echter iedereen gezond 
en wel aanwezig en we begonnen aan de game drive in de 
Serengeti. Serengeti betekent “oneindige vlaktes” aldus de Masai. 
We zagen wel giraffen, een kudde olifanten, hartebeesten , topi’s 
(wat was ook al weer het verschil?), nijlpaarden, een leeuwin met 
een welpje enz. enz. Sommigen beweerden cheetah’s te zien, ik 
zag alleen bewegend 
gras! We reden soms ook 

lange stukken zonder een beest te zien (op vogels en een enkele 
gazelle na). We zagen luchtballonnen met daarin vermoedelijk rijke 
bejaarde Amerikanen die p.p. 399 dollar neer hadden gelegd. Eenmaal 
terug op de campsite had Brighton (de schat) de lunch al klaar (lauwe 
rijstsalade). Chris ontdekte een regenboog rondom de zon.  *)   
We relaxten een paar uur op het heetst van de dag. Inmiddels was er 
zowaar stromend water en kon er eindelijk worden gedoucht. De 
gamedrive ’s-middags was een groot succes: olifanten en een leeuw 
met drie leeuwinnen. Ze slopen om onze truc heen en leken ons daarbij 
volkomen te negeren. We dronken een borrel in een duur en mooi hotel midden in de Serengeti en ’s-avonds aten 
we aardappel in een schil, rauwkost en een varkenslapje en daarbij, af en toe,  een pannenkoek. “s-Avonds 
evalueerde Mascha met ons de reis tot dusverre. Een aantal van ons ging op de bus slapen en zagen veel 
hyena’s maar helaas (?) geen leeuwen. 
 
 
 

EElliissaabbeetthh  
  

*) Wanneer de zon zich vanuit onze waarneempositie in een doorzichtige 
sluier van ijskristallen   (cirrostratus) bevindt, ontstaat er een fraaie 
lichtboog rond onze moederster: de halo. Door de ijskristallen in deze sluier 
wordt het licht op een bepaalde schijnbare straal van de zon afgebogen en 
gebroken. Dit veroorzaakt een ring van kleuren. Het fenomeen doet zich ook 
af en toe bij de maan voor. Soms is er een dubbele halo te zien, of in zeer 
zeldzame gevallen zelfs een driedubbele. 
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DDaagg  1144,,  ddoonnddeerrddaagg  33  ookkttoobbeerr    22000022  
  
  
Vandaag hebben we een strak schema. Om 5.30 uur op, 6.15 uur ontbijten en lunchpakketten maken en om 7.00 
uur vertrekken, en ja hoor,  wij waren allemaal 7.10 uur in de bus: kortom gehaald. Eerst nog een stuk door de 
Serengeti, weer leeuwen gezien en verder gereden, even bij de gate een plaspauze gehouden, eventueel 
souveniers kopen en weer verder. Rond 10.00 uur aangekomen bij een “museum”(Olduvai George) waar het 

oudste skelet van een mens in gevonden ± 1,5 miljoen jaar 
oud. Nog steeds werden er opgravingen gedaan. Er was 
een heel klein museum bij, even uitleg gekregen van een 
gids over de vondsten in dat gebied en natuurlijk  alweer 
souvenirs, alleen hartstikke duur. Je bent Hollander of niet, 
dus niet kopen en wachten tot je het elders goedkoper kan 
krijgen. Om 10.45 uur allemaal weer gereed en nu even te 
voet naar een paar masai-jongens voor een foto. Eerst 
onderhandelen over de prijs, Iton hielp mee en ja hoor alle 
kamera’s, video’s voor de dag en massaal fotograferen. Wij 
leken wel Japanners. Iedereen uitgefotografeerd, dan weer 
in de bus naar een masai-dorp. Natuurlijk betalen voor het 
maken van de foto’s, maar je kreeg er wel wat voor terug. 
Ze deden een dans, je mocht in de huizen kijken en foto’s 

maken zoveel je wilde. De masai zelf maken sieraden en deze kan je dus massaal kopen. Kortom, wij gingen de 
bus weer in met een aantal sieraden en of souveniers rijker. Inmiddels 12.15 uur en op schema. Na ongeveer 1 
uur rijden komen we aan de rand van de Ngorongoro-krater. De jeeps stonden al klaar. Met 4 a 5 personen per 
jeep vertrekken we. We dalen af in de krater  en staan na een flinke afdaling in de krater, even lunchen en 
ondertussen masai-krijgers op de foto zetten (eerst onderhandelen over de prijs) en dan gaan we op zoek naar 
het wild. Je kon zo vaak stoppen als je wilde. Wij zagen een spectaculaire jacht van 2 leeuwinnen op 2 zwijnen. 
De zwijnen konden gelukkig nog ontsnappen. Nu op jacht naar de zwarte neushoorn en ja hoor, tot 5 meter 
konden we hem benaderen, echt te gek. 
Onze dag kon niet meer stuk.  Tijdens deze reis hebben we al zo veel dieren van heel dichtbij gezien, en ook 

vandaag weer, dat we echt wel van geluk mogen spreken. Onderweg in 
de krater hebben we nog vele andere dieren gezien zoals: hyena’s, 
flamingo’s, olifanten, zebra’s, gnoe’s, buffels enz. Na zo’n 4 uur te 
hebben rondgereden vertrekken we weer uit de krater. Een hele 
spectaculaire tocht met prachtige uitzichten over de krater, echt te gek!!  
Om ± 18.30 uur  komen we op de camp-site. Snel worden de tenten 
opgezet en vlug inruimen voor het donker wordt. Om 19.00 uur gingen 
we weer eten, 3 gangen nog wel. Eerst tomatensoep, daarna chili con 
carne en chocoladepudding. Het was weer goed eten. Na het eten een 
overleg over het verder indelen van de reis. Hierbij werd het besluit 
genomen om een dag langer in Arusha en een dag langer in Nairobi te 

blijven . In eerste instantie was niet iedereen tevreden over de keus “Nairobi” maar uiteindelijk ging bijna iedereen 
toch akkoord.  Wie zin had kon vanaf 20.00 uur een avond bijwonen van zang en dans.  
Zelf ben ik nog even dit verslag aan het schrijven en ga straks ook  even kijken. 
Deze dag kan ik afsluiten als een hoogtepunt van mijn reis door Kenia/Tanzania. Het was echt te gek, mooi en 
prachtig. Ik denk dat velen van ons dat ook vonden. 
                                                                                                                                                                                  

  
  
  
LLiilliiaann      
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Masai                                                                                                 
De geschiedenis van de Masai is tot op heden nog weinig onderzocht. Een ding is wel zeker; tot de vijftiende eeuw 
woonden ze in de omgeving van het Turkanameer, in Kenia. Daarvandaan trokken zij langzaam in kleine groepen naar het 
zuiden. Lange tijd waren zij de onbetwiste leiders van de savannen van Midden-Kenia en het zuiden van het land, een 
gebied dat zich uitstrekte tot ver in het huidige Tanzania. Er is waarschijnlijk geen ander volk dat zo sterk aan zijn 
traditionele gebruiken en gewoonten vasthoudt als de trotse Masai. Hun belangrijkste bezit is het vee, terwijl landbezit 
voor dit nomadische volk totaal onbelangrijk is. Het aantal runderen dat hij bezit is waar het om gaat voor een Masai, niet 
hoeveel melk of vlees ze leveren. Huiden en leer worden gebruikt om kleding en zit - en slaapmatten te maken.De Masai 
wonen in vrijstaande hutten, zogenaamde bomas. Deze laten ze achter als ze verder trekken naar nieuwe streken. Op een 
volgende plek bouwen ze nieuwe hutten van takken met een laag modder die wordt versterkt met koeienmest. Een hek van 
doornen biedt bescherming tegen wilde dieren. Een jongen van ongeveer vijftien jaar wordt na zijn besnijdenis krijger en 
mag zijn eigen speren dragen, zijn eigen kleurrijke kleding en beschilderingen. Bij de vrouwen is er geen overgang in 
levensstadia. De meisjes trouwen nadat is gebleken dat zij vruchtbaar zijn. De traditie van dit volk bepaald dat een 
jongen pas man wordt wanneer hij erin slaagt een leeuw te doden in een lijfelijk gevecht. Zo bewijst de jonge krijger zijn 
moed en durf. Deze traditie is uiteraard  niet meer toegestaan. Om de zeven jaar worden de jongste krijgers besneden 
en kaalgeschoren. Tijdens de weken die volgen is hun gezicht beschilderd met prachtige witte motieven. Wanneer hun 
haar terug groeit maken ze kleine vlechtjes die ze besmeren met rode oker. Deze initiatie maakt van de jongens Morans, 
jonge krijgers die gedurende een paar jaar buiten het dorp gaan wonen in een andere kraal. Daar leren ze dan vechten en 
zichzelf verdedigen tegen wild en rivaliserende stammen. Rond hun 25-ste komen ze terug naar de gemeenschap om te 
trouwen. Eerst volgt er nog een belangrijke ceremonie, de eunoto waarbij huwbare Morans zich overgeven aan rituele 
dansen. Zij springen, de voeten bijeen zo hoog mogelijk om zo dichter bij hun god Ngai te komen. 
 
 
 
 

DDaagg  1155,,  vvrriijjddaagg  44  ookkttoobbeerr    22000022    ((ddiieerreennddaagg))  
  
  

 “s-Morgens vroeg vertrokken naar Arusha  met nog de prachtige 
game drive van gisteren in onze gedachten. Voor mij een van de 
indrukwekkendste dagen. Bij het vertrek waren we Brighton haast  
vergeten. Hij zat nog op het dak van de bus. Er hangen donkere 
wolken in de lucht maar ook deze dag zal wat het weer betreft ook 
wel weer meevallen. Tot op heden hebben we schitterend weer. 
Ook de hitte valt erg mee. Na 2 fotostops ( Lake Manyara en een 
Baobab boom) arriveren we in Arusha waar we 2 uur mogen 
winkelen en/of internetten en weer belaagd worden door allerlei 
verkopers. Het is overal hetzelfde. De vraagprijs is exorbitant 
hoog. Na veel loven en bieden komt 1/3 van de vraagprijs een 
beetje in de richting.  

 
Toch blijkt soms dat medereizigers  op een lagere prijs zijn 
uitgekomen. Eigenlijk praat je dan over niks (TSh 1000 is f 2,50).  
Maar vasthoudend zijn ze wel die verkopers. Al zou je 100 
armbandjes hebben gekocht bij één verkoper, je krijgt er 
gegarandeerd 10 achter je aan die je nog een armbandje willen 
verkopen. 
Vasthoudend, of hebben ze een plaat voor hun hoofd? 
De weg naar Arusha is voor een groot gedeelte onverhard  
en stoffig. 
Heel Afrika lijkt een grote stofbende. 
Als je overal verspreid in het land de hutjes ziet, zonder water en 
licht en overal zand of een rotsige bodem, dan besef je weer eens in 
wat een luxe we leven. Maar of deze mensen bij ons gelukkiger zouden zijn betwijfel ik. Je moet er niet aan 
denken als het hier lang regent. In de omgeving van Arusha zien we veel koffieplantages en bananenbomen. 



                                                                                         Reis Kenia - Tanzania 20 september  - 11 oktober 2002 
 

 
   
  15 

 

Waarom is er dan in de bars alleen Nescafé koffie te krijgen?? De oorspronkelijke camp site is niet geschikt voor 
onze bus. Door iemand “langs de weg” worden we naar een ander camping gebracht (Coffee tree camp). Zeer 
groen, grasmat, goed sanitair en een sauna ($ 10 p.p.) Het kan dus wel in Afrika. 
Hier blijven we 2 nachten. Morgen naar de Kilimanjaro.   
 
  
  

DDuuccoo   
ARUSHA. Dit is de grootste stad van Noord-Tanzania. Het vriendelijke stadje kijkt uit op de Mount Meru, en op heldere 
dagen is de Kilimanjaro te zien. Arusha bestaat uit een arm en rijk gedeelte, die door de rivier de Goliondoi worden 
gescheiden. In het geplaveide chique gedeelte staan dure huizen, parlementsgebouwen en het AICC-gebouw (Arusha 
International Conference Centre), waar de meeste reisbureaus zijn gehuisvest. In het arme ongeplaveide gedeelte is de 
markt en staan stalletjes met geroosterde kippen en kleermakers langs de weg. De Clocktower op de rotonde is een 
monument en ligt volgens de Arushanen precies halverwege Cairo en Kaapstad.  
  
  

  
  
DDaagg  1166,,  zzaatteerrddaagg  55  ookkttoobbeerr    22000022      
  
  
Om half 5 werden we al gewekt door het gekraai van de hanen en om 5 uur luidde de klokken al. De dag begint 
hier dus wel erg vroeg. Toen Mascha ons kwam wekken was 
iedereen al wakker. Ontbijten en een lunchpakket klaarmaken en op 
weg naar de Kilimanjaro. Alleen Ton en Josien namen een dagje 
vrijaf. De pech begon voor Ria die vergat te bukken om door het 
poortje te gaan maar onze groep blijft “The lucky ones”omdat, ja 
hoor, de Kilimanjaro-top in de zon lag. Snel dus foto’s gemaakt want 
je weet maar nooit of het nog een keer lukt. De tocht vanaf de 
camping was heet en steil, 2 ½ km maar zodanig zwaar dat Daniëlle 
en Mascha alsnog afhaakten. Bij de Marangu cate (1829 m.) 
aangekomen moesten we ons inschrijven en zelfs het 
paspoortnummer vermelden. 
Mascha maakte nog foto’s van de groep “bikkels”en toen konden wij 
op weg. Onze gids Amani (dit betekent peace (man)) vertelde ons over verschillende bomen en wees ons op de 
blauwstaart aapjes. Het was een goed pad om te lopen en heerlijk begroeid zodat we in de schaduw liepen. De 
moeilijkheidsgraad werd door iedereen verschillend ervaren, van makkie tot erg zwaar. Ronnie had wat last van 
te kort aan lucht en kreeg een speciale Sherpa die haar bagage droeg en “pole-pole”met haar mee liep. 
Halverwege kreeg ook Marc nog kramp in z’n kuit maar we kwamen na een hele mooie beklimming aan bij de 
Mandara hut op 2700 m. hoogte.  Even een colaatje kopen en dan nog de laatste 875 m. naar de Maundi krater 
(nog ± 100m.hoger) Iedereen kon tevreden zijn over het bereikte doel met uitzicht op de 2e top (Mawenzi) en over 
Kenia. Lekker geluncht, foto’s gemaakt en nadat we eerst  de krater in waren geweest gingen we dezelfde weg 
weer terug. Het zou ongeveer 2 uur zijn maar de meesten vonden het wat langer duren. Anneloes had de pech 
om 2x te vallen en Milan kreeg last van z’n heup. Een paar krukken en een rolstoel waren dus welkom. Maar … 
op de camping stond het bier koud!! Iedereen zeer tevreden, lekker douchen, soms koud, en even babbelend en 
chipjes etend, wachten wat Brighton en Victor voor ons in petto hadden. Van de achterblijvers hoorden we dat ze 
een heerlijke dag hadden gehad. De mannen hadden de afwas gedaan en de bus schoongemaakt. ’s-Avonds 
weer lekker gegeten  behalve de soep die wel erg zout was. Nog even gezellig nababbelen en wat drinken en 
bedenken of we morgen weer gaan wandelen, dus vroeg de slaapzak in.                                          
 
 

lleennyy 

 
 
Kilimanjaro 
Het dak van Afrika ligt op 5.895 meter hoogte. De Kilimanjaro is de hoogste berg van Afrika en bevindt zich op 330 
kilometer ten zuiden van de evenaar, bij de grens met Kenia. Met zijn schitterende gletsjers en besneeuwde toppen, 
heeft deze berg eeuwenlang dichters en avonturiers uit alle windstreken geïnspireerd. 
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Dit prachtige bergmassief wordt gevormd door drie indrukwekkende bergtoppen: de Kibo (5.895 meter), de Mawenzi 
(5.149 meter) en de Shira (3.962 meter). De top die het meest gewaardeerd wordt door bergbeklimmers is tevens de 
hoogste: de Kibo. De beklimming van de Kilimanjaro is mogelijk langs meerdere paden: Mweka, Umbwe, Machame of de 
Marangu Road. Tijdens de beklimming zullen we een grote verscheidenheid van zones en landschappen doorkruisen: 
bouwgronden, bossen, dorre zones alsmede de gletsjers die de top bedekken.  
Op de Kilimanjaro is zowel een equatoriaal als een polair klimaat aanwezig. Aan de voet van de berg ligt een warme en 
vochtige vlakte waar de gemiddelde temperatuur 30°C is. Deze vlakte verandert geleidelijk in een tropisch en vochtig 
woud. Het weer op de Kilimanjaro staat rechtstreeks in verband met seizoensveranderingen en de hoogte van de zone 
waar u zich bevindt. Hoe hoger de zone op de Kilimanjaro, hoe lager de temperatuur en hoe meer neerslag. Op de top in 
de eeuwige sneeuw kan de temperatuur - naargelang het seizoen - zelfs dalen tot -25°C !  
Tijdens het regenseizoen van maart tot mei, kan de zichtbaarheid beperkt worden door wolken die zich ter hoogte van de 
top opeenstapelen, alsook door de veelvuldige regenval aan de voet van de top. 
De temperatuur is in deze periode echter redelijk warm. In het droge seizoen van juni tot augustus, kunnen de nachten 
heel koud worden maar er is dan doorgaans geen enkel wolkje aan de lucht.  
In het korte regenseizoen, van november tot december, zorgen kleine stormen voor sneeuw op de top en voor regen aan 
de voet van de berg. Heel typisch voor deze periode zijn de wolken die 's avonds verdwijnen, de heldere nachten en de 
zeer goede zichtbaarheid vroeg in de morgen. In januari en februari is het meestal droog en warm en is er een 
uitstekende zichtbaarheid met af en toe kleine buien die de omstandigheden voor de beklimming zeer goed maken. 
U kunt de beklimming van de Kilimanjaro het hele jaar door ondernemen, maar de ideale maanden zijn januari, februari en 
oktober. Juli, augustus, november en december zijn eveneens goede periodes. April en mei zijn omwille van de 
overvloedige regens te vermijden.  
 

DDaagg  1177,,  zzoonnddaagg  66  ookkttoobbeerr    22000022     
 
 
 
We staan op tijd op (7.15 uur)  want we gaan onder leiding van dezelfde gidsen een “village walk”maken. Na het 
ontbijt inpakken, de crew zouden de tenten afbreken en alles inladen. Na de wandeling zouden we nl direct 
vertrekken naar Arusha. Het weer is goed om te wandelen. We lopen langs bananenplantages en kleine dorpjes 
en er worden veel foto’s gemaakt. Ook natuurlijk weer van de Kilimanjaro. We gaan richting een grot, wat inhoud 
dat het een gegraven tunnel is met voorzieningen om te koken enz. Dit bleek een schuilplaats te zijn voor de 
bevolking tegen de Duitsers. Daarna richting waterval ± 30 m.hoog, Kinukamori 
Daarna zouden we richting een smederij gaan. Maar inmiddels bleek wel dat de tocht veel zwaarder was en 
langer  dan verwacht. Daarom werd besloten de smid te laten vervallen en de bierbrouwerij tot na de middag te 
verschuiven. Josien werd op een gegeven moment niet lekker en werd er besloten haar per taxi naar de campsite 
te laten vervoeren. De rest ging door. Het was toch voor diverse mensen heel zwaar na de zware tocht van de 
vorige dag. Terug op de campsite werd besloten niet naar Arusha te gaan maar om de tenten enz. weer op te 
zetten. De liefhebbers gingen ’s-middags naar de lokale bananen bierbrouwerij. Het proces was heel onduidelijk. 
Het bier zag er niet uit, een beetje bruinachtig met een zure lucht, geen biersmaak. De brouwerij bleek een hut te 
zijn en het bier stond in een open vat. Terug op de Coffee Tree campsite ging iedereen weer douchen (lekker 
warm), relaxen of wassen. Inmiddels is het donker en is het wachten op een heerlijke maaltijd. Morgen weer terug  
naar Arusha. 
 

  
FFrraannss  
  
  
  
  
DDaagg  1188,,  mmaaaannddaagg  77  ookkttoobbeerr    22000022      
  
 
We zijn om 6 uur gewekt, eten, tent afgebroken, alles afgewassen en 
om half 8 weg. Het was een hele mooie rit, op rechts een laatste blik 
op de Kilimanjaro en op naar Arusha. Daar kwamen we om 10 uur 
aan en zijn we koffie gaan drinken met een bokkenpootje erbij. 
Lekker, en toen naar de markt  veel houtsnijwerk en dus voor elk wat 
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wils. We hadden tot 3 uur de tijd om souveniers te kopen.  Daarna hebben we met z’n allen wat gegeten in de 
Patisserie en om 2 uur waren we weer terug bij de bus. Marc heeft de laatste kratten met lege flessen weer 
ingeleverd. Met een 1/2 uur rijden waren we op de camping. (Snake farm)Een aantal van ons waren naar het 
Novo hotel gegaan om er te zonnen en te zwemmen. Het zwemwater was daar wel erg koud. Op de zeer stoffige 
camping hebben we de tenten opgezet en zijn daarna snel naar de bar gegaan. Op de camping was ook een  
snake farm (vandaar de naam) en we hebben daar een rondleiding gekregen. Er zaten daar (gelukkig achter 
glas) zeer giftige slangen (o.a.de zwarte Mamba) Deze is zo giftig, dat als je zou worden gebeten, je zelfs geen 
tijd zou hebben je laatste sigaret te roken, zo snel zou de dood intreden. Er waren ook nog vogels en aan aantal 
krokodillen. Voor de liefhebbers was er de gelegenheid om een slang om je nek te hangen. (geen Mamba) Via de 
bar weer terug naar de tenten. Voor het eten nog even (koud) gedoucht. Na het eten hebben we voor de tent met 
een man of 8 met een wijntje nog wat zitten babbelen. Om 10 uur lagen we op bed.                                                                                                    
  
JJoossiieenn                                                                                                              
  

DDaagg  1199,,  ddiinnssddaagg  88  ookkttoobbeerr    22000022  
  
  
  
Vandaag is een groot deel van de groep naar het Arusha National Park gegaan. Na wat misverstanden werd een 
programma gemaakt. s-Ochtends een game drive en ’s-middags  een “wandelsafari”. De game drive was aardig. 
Mooie krater, wat giraffen en buffels maar weinig wild, wel veel mooie natuur. Lunch (Samosa’s, gefrituurde kip 
en …………op een prachtig uitzichtpunt boven een groen blauw meer met flamingo’s. Hierna volgde een 
“wandelsafari” onder leiding van een uitstekende gids. Een groep buffels tot op 15 meter genaderd, een mooie 
waterval bezocht en vervolgens een uitgestoten nijlpaard tot op 10 m. genaderd. De gids provoceerde hem een 
beetje waarop hij overeind kwam, sneller dan verwacht en de groep zette het op een lopen. Het nijlpaard ging 
echter rustig grazen en de groep kwam tot rust. Opeens leek het nijlpaard echter op ons af te stormen, waarop  
de groep het weer op een lopen zetten. Het nijlpaard stopte echter en wederom kwam de groep tot stilstand.   
Alleen Ton waren we kwijt, die had zich wel heel snel uit de voeten gemaakt. Met het blote oog was hij nergens te 
zien, maar met de verrekijker zagen we hem zitten. Hoog in een boom naast een Franjeaapje, scheldend op het 
nijlpaard. 
  
  

MMiicchhiieell  
  
  

Het nijlpaard is overigens het dier dat in Afrika de meeste slachtoffers (ook onder de toeristen) maakt. Deze dikkerd 
van 3000 kg. heeft 2 enorme, tot 50 cm. grote hoektanden. De kale huid van het nijlpaard is bijzonder kwetsbaar, daarom 
zijn ze genoodzaakt om overdag in het water te blijven. 's-Nachts (of bij zwaarbewolkt weer) gaat hij aan land om te 
grazen en bij zonsopgang begeven ze zich weer naar het water. Wanneer je tussen een nijlpaard en zijn route naar het 
water komt te staan, ja DAN heb je een probleem: het dier zal, indien het zich bedreigt voel de kortste weg naar het 
water nemen, daarbij alles onderweg meenemend. Ze beschouwen namelijk alles wat tussen hem en het water staat als 
bedreigend. Zet dus nooit een tent op langs een onbekend stuk waterkant, en ga ook niet in de vroege ochtend langs een 
onbekend stuk water wandelen. Wanneer je 3000 kg. vlees met een vaart van 40 km/uur achter je aan hebt hollen, dan is 
de kans gering dat je thuis hierover kunt verhalen... Wanneer nijlpaarden gestoord worden kunnen ze boten en kano's 
omkieperen, en verdrinken ze de inzittende of bijten deze dood. Nijlpaarden zijn territoriaal, de lokale gidsen weten dus 
precies waar de (agressieve) mannetjes zich bevinden. 
 
Sommigen van ons, waaronder ikzelf, hadden een rustdag en gingen dus niet mee naar Arusha National Park. 
Heerlijk eens niet vroeg je bed uit, op je gemak ontbijten. ’s-Ochtends was er op de plaats naast de camping een 
veemarkt. 
De Masai kwamen daar hun koeien verhandelen. 
Sommigen hadden een week gelopen met hun koeien vanuit Lake 
Victoria naar Arusha.  
Op de markt was het een drukte van belang. De koeien staan daar 
niet afgenakend tussen touwen of iets dergelijks, maar lopen 
gewoon los door elkaar. 
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 Af en toe moet een Masai een sprintje trekken om een er vandoor gaande koe weer naar de andere koeien terug 
te brengen. De gemiddelde prijs van een koe ligt tussen de $ 100 en $ 200.  
‘s-Middags zijn een aantal van ons naar Arusha gegaan. Ikzelf ben op de camping gebleven. 
  
  
      
  
                                                                              

DDaanniiëëllllee  

  
  
Busje komt zo !!  
 
De Matatu komt zo, wel te verstaan. Want op dag 19 ging ’s-middags een klein groepje naar Arusha. Iton en 
Brighton moesten wat onderdelen voor de truc regelen. Mascha wilde nog wat e-mailen.  
Marc, Ria en Duco gingen nog wat shoppen en aan ruilhandel doen. 
Met z’n zessen togen we naar de uitgang van de campsite en hielden een locale Matutu aan: een bestelbusje dat 
maximaal is ingericht voor vervoer van 8 personen en alles wat ze meenemen bleek al snel. Een Matatu stopte 
en met z’n zessen stapten we in. Er zaten op dat moment al een man of 10 in het busje dat uitgerust was met 5 
rijen banken. Het vehikel, want meer was het niet, zette zich met een wolk van uitlaatgassen in beweging. Na een 
paar honderd meter was het weer stoppen en werden nog eens 4 mensen ingeladen; nu dus 20 man aan boord. 
De chauffeur toeterde er driftig op los en de 2 conducteurs (bussenvullers is een beter woord) schreeuwden op 
de diverse plaatsen waar veel mensen stonden luidkeels om klandizie. 
Dat resulteerde uiteindelijk in 23 personen en een levende kip in de Matatu naar Arusha.  
 
In de souveniersteeg speelden zich ook wonderlijke taferelen af. Marc, Duco en Ria hadden nl diverse 
afgeschreven kledingstukken meegenomen voor de ruilhandel. Zo wisten Duco en Ria een paar sokken en  
Tsh 1000 te verpatsen voor een handgesneden ebbenhouten welkoms bordje. (Karibu) 
Het dekbedovertrek vuil en oud met toevoeging van $2 deed het goed voor een zeepstenen schaal van 
aanzienlijke omvang. Marc had succes met 2 oude sportbroeken. 
Verlekkerd zakten de verkopers aanzienlijk met hun prijs voor 2 pindabakjes en 2 masai kopjes.  
Op de terugreis werd wederom gebruik gemaakt van de Matatu. Ik weet zeker dat er een wereldrecord werd 
gebroken, want gedurende de trip werden steeds meer mensen ingeladen zodat we op het hoogtepunt met maar 
liefst 29 personen in het busje zaten/lagen/hingen. 
Een hoop lol voor de stuitend lage prijs van Tsh 400 p.p. of te wel 1 ouderwetse Hollandse piek.  
 
En nu dan eindelijk dag 20 de reis van Arusha naar Nairobi.    
 
 
 
 
 

MMaarrcc  

 
 
 
  
DDaagg  2200,,  wwooeennssddaagg  99  ookkttoobbeerr    22000022 
 
 
 
Vanochtend stonden we om ± 6 uur op en (hoera) konden voor de laatste keer ons tentje afbreken. Daarna nog 
ontbeten en afgewassen. (Voor de laatste keer corvee). We zaten koud in de bus of het begon te regenen. Geluk 
gehad bij het afbreken van de tenten. Konden we ze droog inpakken. Toen op weg naar de grens 
Tanzania/Kenia. De gebruikelijke administratieve handelingen. 
Weer 2 kaartjes invullen met allerlei gegevens: adres, land van herkomst, land van toekomst, paspoort nummer, 
naam voluit enz.  En dat dan natuurlijk één keer om Tanzania uit te gaan en één keer om Kenia in te gaan. Aan 
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de grens kwamen de verkopertjes weer met allerlei dingen naar de bus. Kettinkjes, nootjes, batikdoeken, dekens 
enz. Nadat de paspoorten waren gecheckt gingen we weer op weg.  
De volgende stop was een lunchstop. Bij deze lunchstop was een reusachtige masai winkel. Je kon hier lekker op 
je gemak rondkijken. Er stonden enorme grote beelden van giraffen (zo groot als je eigen lichaamslengte). Hele 
grote zwarte beelden van olifanten en neushoorns. Die zou je niet mee kunnen nemen als handbagage, maar ze 
konden wel verscheept worden. Tijdens de lunch hebben we de crew in het zonnetje gezet en de fooien 
overhandigd. Daarna reden we door naar Nairobi waar we halverwege de middag bij het hotel aankwamen. 
Een aantal van ons ging eerst nog de stad in.  
‘s-Avonds gegeten in het hotel. Het bleek erg moeilijk voor de ober om voor 12 mensen, 12 bonnetjes uit te 
schrijven. Op het laatst hebben we zelf maar doorgegeven wat we allemaal gegeten hadden. 
 
 
 
 

DDaanniiëëllllee  

DDaagg  2211,,  ddoonnddeerrddaagg  1100  ookkttoobbeerr  22000022  
  
  
Lekker weer kunnen uitslapen. Zo halverwege de ochtend zijn we met een aantal taxi’s naar de stad gegaan om 
een stadswandeling te maken. Er was van te voren gewaarschuwd, geen fotocamera’s meenemen, horloges of 
sieraden aan doen en niet te veel geld meenemen. Maar als je met een groepje bent en je let goed op dan valt 
het allemaal best wel mee. We begonnen bij het Hilton hotel en gingen van daaruit richting de winkelstraatjes. 
Natuurlijk moesten er ook weer souveniers gekocht worden: nl hele leuke suikerpotjes. (De rugzak met 
souveniers kan nog veel voller). Ook nog het gemeentehuis en het stadsplein bezocht. In het Conferentiecenter 
konden we een toren op en hadden we een mooi uitzicht over de hele stad. We konden o.a. het gebouw zien van 
de Amerikaanse ambassade waar in 1998 een bomaanslag plaatsvond. Het Conferentiecenter zelf was een 
beetje vergane glorie. Vroeger zal het best heel chique en mooi geweest zijn. We hebben nog lekker koffie 
gedronken in de coffeeshop van het Hilton hotel. Ze hadden een heleboel soorten koffie. Daarna hebben we 
geluncht bij een soort Mac Donald fast food restaurant. Terug bij het hotel nog even bij het zwembad gezeten. 
Daarna zijn we de tassen opnieuw gaan indelen en inpakken. (Ja ja al die souveniers moeten toch ook mee naar 
huis) ’s-Avonds gingen we voor de laatste keer met z’n allen uit eten *).  
 
 
 

DDaanniiëëllllee  
  
*)Dit etentje werd ons aangeboden door Djoser als compensatie voor het ongemak dat een aantal van ons hadden 
ondervonden door het lekken van de tenten. Een gebaar dat door iedereen zeer op prijs werd gesteld. 
 
 
  
 
En dat nog wel in één van Afrika’s beste restaurants: The Carnivore. In de stromende regen gingen we in 6 taxi’s 
naar The Carnivore, gelegen even buiten Nairobi. Een fabelachtige entourage kwam ons tegemoet: in safaristijl 
met een menu waar je je vinger bij kunt aflikken. Vlees, vlees en nog eens vlees, de vegetariër voelt zich hier, 
zoals de naam van het restaurant al doet vermoeden, niet thuis. Vanavond stonden de volgende vleessoorten op 
het menu: kip, rund, varken, lam,eland, antilope, struisvogel, Thomson gazelle en ….. krokodil. Ieder vergezelt 
van een eigen sausje. De cocktails, met name dawa, smaakten een ieder prima. Het uitserveren van het vlees 
verliep spectaculair. Aan grote zwaarden wordt het vlees gegrild en ook uitgeserveerd. Het zwaard wordt op je 
gietijzeren bord geplant en met een vlijmscherp mes wordt je lapje vlees afgesneden. En dan smullen maar. Op 
een gegeven moment had iedereen zijn/haar buik volgegeten en streken we de vlag, het teken voor het 
bedienend personeel dat er geen vlees meer geserveerd hoefde te worden. Tijdens het eten werd Mascha in het 
zonnetje gezet en bedankt voor haar goede zorgen. Een bijpassende envelop werd overhandigd. Na het 
afrekenen van de drankjes werd iedereen met een taxi terug naar het Silver Spring hotel teruggebracht voor een 
laatste nachtje Afrika van deze reis. 
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DDaagg  2222,,  vvrriijjddaagg  1111  ookkttoobbeerr  22000022  
 
 
 
 
 
Om kwart voor zes liep de wekker af en werd dit gevolgd door een wake-up call van de receptie. 
 Snel scheren, douchen en de tassen/koffers afsluiten. Volgepakt de trap af en richting het ontbijt. 
Iton en Victor hadden al ontbeten en vertrokken eerder naar de luchthaven voor hun vlucht naar Harare 
(Zimbabwe). 
Zij gaan voor een maandje terug. Ik geloof dat ze per persoon wel z’n 75 kg bagage bij zich hadden.  
Niet in de laatste plaats door de kleding en andere zaken die ze van een aantal groepsleden hadden gekregen. 
We zouden later op het vliegveld nog een glimp van ze zien bij het boarden 
Om kwart voor zeven vertrokken we in een schoongemaakte truc, ons thuis”van de afgelopen 3 weken, naar het 
vliegveld. 
 Mascha heeft een nieuwe driver gekregen, haar vertrouwde Brighton reist als kok weer met haar mee op haar 
laatste tour (zijn 5e). 
Inmiddels zijn we halverwege de vliegreis naar Nederland, alwaar we afscheid van elkaar nemen:  
 
Een groep van 10 koppels/stellen die 3 weken met elkaar hebben opgetrokken. Het is niet altijd van een leien 
dakje gegaan, maar het overheersende gevoel blijft toch de adembenemende natuur en de variatie in natuur,  
de beide landen en de bevolking die een grote indruk op ons hebben gemaakt. 
 
 
 
 
 
 

MMaarrcc  
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      Gelukkig met de ballonnen van Ronnie                           Maar hoe kun je ze laten fluiten? 
 

 
 
 

 
 
 
 
In dit gebied waar we een wandeling maakten, de dag nadat 
we een stukje van de Kilimanjaro hadden beklommen, mochten 
geen koeien grazen. Diegenen die koeien hadden moesten dus 
zelf het gras gaan verzamelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
   De Masai in hun dorp 
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Waar je ook stilstaat met de truc, er is altijd       belangstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
En hier hebben wij weer belangstelling voor 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor zover wij weten is een 
groepsfoto (waarop dus niemand 
ontbreekt) niet gelukt. 
Op deze foto missen we Daniëlle, 
Josien, Ton en Mascha. 
Jammer maar wij hebben niet 
anders. 
 
Van links naar rechts staand: 
Marc, Elisabeth, Frans, Rook, 
Duco, Frank, Ria, Roelof, Lilian 
en Michiel. 
Zittend: Cristina, Ester, Milan, 
Annelous, Ronnie, Leny, en Piet.  
 
. 
 
We hopen dat  jullie tevreden zijn over de manier waarop we jullie verslagen hebben uitgewerkt . 
We hebben er zelf wat foto’s en achtergrond informatie aan toegevoegd om het geheel wat 
aantrekkelijker te maken. 
Wij kijken met veel genoegen terug op deze reis en dit verslag zal ons zeker helpen in de 
toekomst onze herinneringen met succes een up date te laten ondergaan.  
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Duco en Ria 
 
d.snik@wanadoo.nl 
Galahof 7, 
2728 KE Zoetermeer 
 
079-3314210 
06-24718776 
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